
 

Denk aan de oudste mens in je 
familie.	

Denk aan één van de armste landen 
ter wereld.  

Denk aan dezelfde man of vrouw, in 
dat ene land.  

En haal nu het dak boven zijn/haar 

hoofd vandaan.             

Dit is het leven van duizenden ouderen 
in Ethiopië: Bedelend op straat zitten 
en ‘s avonds op diezelfde straat onder 
een stuk zeil in slaap vallen. En op 
een dag ook daar te sterven.  

Help de stichting Godanaw-Holland de 
vergeten generatie van Ethiopië te 
verzorgen. In Ethiopië wordt namelijk  

wel aan hulpverlening gedaan maar 
helaas worden de ouderen vaak 
vergeten.  

In samenwerking met stichting Dorcas willen we zoveel mogelijk 
ouderen, die niemand hebben die voor hen zorgt, de nodige verzorging 
bieden.  

Stichting Godanaw-Holland beseft afhankelijk te zijn van de zegen en 
hulp van de HEERE, want zonder Hem kunnen wij niets doen.  


